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Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden 
24 april 2023 

Voorganger: Tjitske Hiemstra 
mmv. Baukje van Dijk en Bonne Doller 

Organist: Jan Idsardi 
Thema: Doperse tradities 

 
* Mededelingen en aansteken van de kaars 
 
* Bemoediging en groet 
 
* Zingen Ik voel de Winden Gods vandaag  DB 289: 1 (NL & Frysk) 
 
* Gebed 
 
* Inleiding op het thema doperse tradities + Rom 12: 2a 

Skik jimme net langer nei dizze wrâld, mar lit jimsels oare minsken meitsje, 
trochdat jimme geast fernijd wurdt. (NFB) 

Pas je niet aan deze wereld aan, maar laat je omvormen – 
hervorm je door de vernieuwing van je denken.  

 
* Zingen Eigen wijs en eigen weg Eppie Dam & Hindrik van der Meer 
 
* Bijbellezing Johannes 21: 1-14 (Petrus bij e Dokkumer Ee) 
 
* Zingen Ubi caritas NL 568 
 
* Gedicht Ver licht  Yko van der Goot, uit Nieuw Doopsgezind Peil 
 
* Zingen In de bloembol is de krokus  NL 982 

 
* Overdenking 
 
* Orgelspel 
 
* Open ruimte  
 

* Luisteren De steppe zal bloeien Trijntje Oosterhuis 
 

* Voorbeden / gebed 
 afgesloten met God fan fier en hein ûs Heit TT 229 
 
* Collecte voor Community Peacemaker Teams Nederland (voorheen Christian Peacemakers Teams) 
CPT Nederland is een vredesorganisatie die streeft naar beëindiging van onderdrukking, overal ter wereld. 
Om dat te bereiken luisteren we naar wat de gemeenschappen die onze assistentie hebben ingeroepen, 
zeggen nodig te hebben. We versterken de stemmen van deze mensen, die zelf niet 
meer bij machte zijn om onder de onderdrukking uit te komen. Dat doen we door: 
geweldloosheid, beschermende aanwezigheid, en het versterken van lokale stemmen.  
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* Slotlied Wat de toekomst brengen moge NL 913 (nieuwe tekst) 
 
* Zegenbede 
 

Hear, wy freegje no, Jo seine op ús wei 
Hear, wy freegje Jo, wês mei ús eltse dei (2x) 

Amen 
 

We doven de kaars en nemen in ons binnenste het licht met ons mee naar huis. 
 

 
 

Mededelingen 
 

Helpt u – als bakker of als schenker – mee met onze traditionele theetuin op Koningsdag?  
De intekenlijst ligt achter in de kerk! 
En natuurlijk… ALLEMAAL langskomen om even bij te komen, een kopje thee of koffie met 

een van de heerlijke baksels die ongetwijfeld zullen worden aangeleverd. 
 

Op 13 mei organiseert het Aanloophuis weer een kledingbeurs voor de gasten en daarvoor is er 
natuurlijk kleding nodig. Gezocht: voor dames zomerjassen/kleding vanaf maat XL, truien/vesten 
vanaf XL, en voor heren jeans/korte broeken/truien en vesten, en schoenen (vooral maat 42-44).  
U kunt de schone en hele kleiding bij het aanloophuis brengen, woensdag of zaterdag 13-16 uur, 
of zondag 11-16 uur. 
 
Als u via een bank-app aan de collecte wilt bijdragen, dan kan dat met deze QR-code:  
 
De diensten worden op video opgenomen en zijn via de website van de gemeente, 
onder het menu ‘Archief Vieringen’ tot de daaropvolgende zondag te bekijken.  
 www.doopsgezindenleeuwarden.nl 
 
Mededelingen voor de liturgie graag uiterlijk vrijdag 12.00 uur e-mailen naar: hannab@online.nl en ellesfeenstra@outlook.com  
Bovenstaande mededelingen vindt u ook op www.doopsgezindenleeuwarden.nl 
Liederen (NL/FNL) overgenomen uit Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk / Lieteboek – sjonge en bidde thús en yn tsjerke 
Liederen (DB) overgenomen uit Liederenbundel ten dienste van de doopsgezinde broederschap 1938 
Liederen (Tuskentiden) overgenomen uit Tuskentiden – oanfoljend lieteboek 

http://www.doopsgezindenleeuwarden.nl/
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Fundament 
Wij bouwen op het fundament dat er al ligt - Jezus Christus zelf (1 Kor. 3: 
10, 11), die we navolgen op onze levensweg. De bron van ons leven en ons 
gemeenteleven is Gods scheppend en bevrijdend handelen, waarvan de 
Bijbel getuigt.  
 
Mondigheid 
Door samen te luisteren naar en te spreken over de Bijbelse verkondiging 
verdiepen wij ons geloofsleven. Zo vormen wij als kring van gelovigen een 
gemeente. Het gebouw noemen we kerk of vermaning. 
 
Vrijheid in geloven 
Wij kennen geen kerkelijk gezag en geen vaststaande belijdenis (en kunnen daarom ondogmatisch 
worden genoemd). Wij zijn aan elkaar gelijk in verstaan en uitleg van de Bijbel, wij vermanen (erbij 
roepen) en bemoedigen elkaar. In het licht van de Eeuwige zijn we verdraagzaam ten opzichte van 
woorden en daden van onze zusters en broeders. 
 
Woord en daad 
Voor ons zijn geloofswoord en geloofsdaad gelijkwaardig en onlosmakelijk met elkaar verbonden. De 
gevraagde persoonlijke belijdenis aan ieder die wil toetreden is een daad gevat in woorden. Wij 
streven naar eenvoud en dienstbaarheid in het leven (Jak. 1: 22).  
 
Doop van mondige mensen 
Wij dopen volwassen mensen op grond van een eigen, bewuste keuze, vervat in een persoonlijk 
belijden van geloof. We dopen met respect voor elders gedoopten.  
 
Priesterschap van alle gelovigen 
Wij kennen geen kerkelijke ambten: een ieder kan zich als een levende steen inzetten voor de opbouw 
van de gemeente (1 Petrus 2: 4-9).  
 
Niet overtuigen, maar getuigen 
Wat we waardevol vinden, daar willen wij vanuit ons hart van getuigen. Wij menen niet zelf absolute 
waarheid te bezitten, maar willen met anderen zoeken naar verdere geloofsverdieping, waarbij de 
ander in haar of zijn waarde wordt gelaten (Jer. 31: 33).  
 
Geweldloosheid  
Wij hebben vanouds geweld afgewezen. In navolging van Jezus is het werken aan vrede en 
gerechtigheid een kerntaak (Mat. 5, 6 en 7).  
 
Open naar anderen 
Wij willen een gastvrije gemeente zijn; onze maaltijd van enigheid staat open voor ieder die zich met 
ons verbonden voelt in Christus.  
 
Laat uw ja dat u zegt ja zijn en het nee nee (Mat. 5: 37) 
Onder verwijzing naar de tekst uit Mattheüs hebben doopsgezinden het afleggen van de eed 
geweigerd. Niemand, ook God niet, kan verantwoordelijk worden gesteld voor de betrouwbaarheid 
van ons getuigenis; alleen wijzelf dragen hiervoor de verantwoordelijkheid. 


