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Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden 
24 september 2023 

Voorganger: Jantine Brouwer-Huisman 
Organist: Jan Idsardi 

Thema: God laat nooit los 
 

* Mededelingen en aansteken van de kaars 
 
* Bemoediging en groet 
 
* Zingen (staande) De vreugde voert ons NL 280: 1-3, 6 
 
* Gebed 
 
* Zingen Wij zagen hoe het spoor van God NL 1000: 1, 2, 5 
 
* Bijbellezing Jeremia 32: 37-42 
 Nehemia 9: 15-17 
 
* Zingen Lof zij de Heer NL 868: 2-4 
 
* Bijbellezing Romeinen 8: 31-39 
 
* Luisteren Nothing’s gonna change my love for you George Benson 
 

* Overdenking 
 
* Orgelspel 
 
* Open ruimte  
 
* Zingen Nothing is lost MWC 
 
* Voorbeden / gebed 
 
* Collecte voor Huiskamer voor Vluchtelingen – voorheen Jongerenhuis Eindhoven 
De Huiskamer voor Vluchtelingen bestaat uit twee huizen waar studenten en vluchtelingen van 18 tot 28 jaar 
samen wonen, eten, sporten, studeren, muziek maken, leven. Om een grotere groep vluchtelingen te bereiken 
dan in de beide huizen past, heeft het Jongerenhuis een ‘Huiskamer’ opgezet. Daar geven de vrijwilligers, 
onder leiding van een beroepskracht, de vluchtelingen maatschappelijke begeleiding en helpen hen bij het 
volgen van de cursussen: Nederlandse taal, talentsupport en weerbaarheidstraining. 

 
* Slotlied Dankt, dankt nu allen God NL 704 
 
* Zegenbede 
 Bless the Lord  (3x) NL 103E 
 

We doven de kaars en nemen in ons binnenste het licht met ons mee naar huis. 
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Mededelingen 
 

Vanmiddag is er Kliederkerk: Vrede … wie durft! 
 
Donderdag 28 september is het eerste koffiemoment van dit seizoen. Om 10.00 uur staan koffie en 
thee klaar. Gastbroeders Hans Rozema en Jan Pijnakker heten u van harte welkom. 
 
Het gemeenteweekend van 7 en 8 oktober is wegens gebrek aan voldoende aanmeldingen gewijzigd 
in een gemeentedag op zondag 8 oktober in Damwâld. We hopen dat hierdoor meer mensen in de 
gelegenheid zijn om mee te gaan. Alle details staan in de Onderweg van oktober. Bij vragen kunt u 
terecht bij de leden van de VAC.  
Baukje van Dijk, Annamarjan Bosma, Tjitske Hiemstra of Petra Prins. 
 
Op dinsdag 17 oktober is er een meditatieve viering rondom de vruchten van de Geest met 
bijbehorende geuren. Deze geurmeditatie begint om 19.30 uur en vindt plaats in de Oergong.  
Opgeven graag via  minkemh@xs4all.nl 
 
Duurzaam en Vreugdevol Leven 
Dinsdag 10 oktober om 19.30 uur gaat Matthias Olthaar (NHL Stenden) Grote kerk Leeuwarden in 
gesprek over: 
1) Hoe willen we dat de wereld er in 2050 uitzien? 
2) Zijn we op de goede weg om daar te komen? 
3) Zo niet, wat is er (nog meer) nodig om daar te komen? 
Gratis toegang – vrijwillige bijdrage voor ‘Stichting Genoeg om te Leven’ 
 
Als u via een bank-app aan de collecte wilt bijdragen, dan kan dat met deze QR-code:  
 
De diensten worden op video opgenomen en zijn via de website van de gemeente, 
onder het menu ‘Archief Vieringen’ tot de daaropvolgende zondag te bekijken.  
 www.doopsgezindenleeuwarden.nl 
 
 
Mededelingen voor de liturgie graag uiterlijk vrijdag 12.00 uur e-mailen naar: hannabruin@gmail.com en ellesfeenstra@outlook.com  
Bovenstaande mededelingen vindt u ook op www.doopsgezindenleeuwarden.nl 
Liederen (NL/FNL) overgenomen uit Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk / Lieteboek – sjonge en bidde thús en yn tsjerke 
Liederen (MWC) overgenomen uit de bundel van de Mennonite World Conference 
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