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Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden 
7 januari 2024 

Voorganger: ds. Pieter B. Post, Heerenveen 
Organist: Simon Bouma 

Thema: Pacifisme in oorlogstijd 

 
* Mededelingen en aansteken van de kaars 
 
* Bemoediging en groet Moge de Architect van het heelal 
 ons ongeschonden bewaren. 

Die ons heeft geroepen, een voor een, en geteld 
zoals een herder zijn schapen – 
dat wij gelukkig leven op deze aarde 
uit kracht van zijn geliefde gezalfde 
Jezus zijn dienstknecht 
 (Huub Oosterhuis) 

 
* Zingen Geprezen zij God  NL 150a 
 
* Inleidende woorden Hear the Prayer of the mothers | Yael Deckelbaum 
 Youtube: https://www.yaeldeckelbaum.com/ym/potm/ 
 
* Zingen  From the north 
 to the south 
 from the west 
 to the east 
 hear the prayers of the mothers 
 bring them peace, bring them peace  
 
*Stilte  
 
* Gebed om barmhartigheid 
 
* Zingen Als alle mensen vogels dromen NL 1013 
 
* Bijbellezing Uit de brief van Paulus aan de Efeziërs, hoofdstuk 2:11-22 (NVB 2021) 
 
* Zingen Uit uw verborgenheid NL 500: 1-4 
 

* Toespraak 
 
* Orgelspel 
 
* Open ruimte  
 

* Zingen Wek mijn zachtheid weer NL 925 
 
 

https://www.yaeldeckelbaum.com/ym/potm/
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* Dankgebed, voorbeden, stilte  
 en gezongen  Onze Vader in de hemel  NL 1006 
 
* Collecte voor Artsen zonder Grenzen & eigen gemeente (rozet) 
Waar de nood het hoogst is, zijn de teams van Artsen zonder Grenzen om hulp te bieden. Mensen die 
getroffen zijn door natuurrampen, ziekte-uitbraken of conflicten, kunnen bij hen terecht. De medische 
teams bieden medische zorg aan iedereen die dat echt nodig heeft. Artsen zonder Grenzen is een 
internationale noodhulporganisatie, die in actie komt bij crisissituaties en onrecht. Met de voeten 
in de modder of een vuist in de lucht. 
 
* Slotlied In Christus is noch west noch oost NL 969 
 
* Zegenbede 
 

Hear, wy freegje no, Jo seine op ús wei 
Hear, wy freegje Jo, wês mei ús eltse dei (2x) 

Amen 
 

We doven de kaars en nemen in ons binnenste het licht met ons mee naar huis. 
 
 
 
 

Mededelingen 
 

Er zijn weer Amnesty-brieven om over te schrijven voor de regeringen van Cuba, Cambodja, 
Turkije en Venezuela. Er zijn dubbele bij. Ook is er Goed Nieuws; Israëlische vrijwilligers 
hielpen Palestijnse vrouwen bij de olijvenoogst! 
 

 
Als u via een bank-app aan de collecte wilt bijdragen, dan kan dat met deze QR-codes:  

 
Links: Artsen zonder grenzen 

Rechts: Eigen gemeente 
 
 

De diensten worden op video opgenomen en zijn via de website van de gemeente, onder het menu 
‘Archief Vieringen’ tot de daaropvolgende zondag te bekijken.  www.doopsgezindenleeuwarden.nl 
 
Mededelingen voor de liturgie graag uiterlijk vrijdag 12.00 uur e-mailen naar: hannabruin@gmail.com en ellesfeenstra@outlook.com  
Bovenstaande mededelingen vindt u ook op www.doopsgezindenleeuwarden.nl 
Liederen (NL/FNL) overgenomen uit Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk / Lieteboek – sjonge en bidde thús en yn tsjerke 


