
Beste lezer, 
 
Met ingang van 1 februari ga ik 1 dag in de week pastoraat bieden bij u /jou in de 
gemeente, dus stel ik mij even voor.  
Mijn naam is Wilma Tiemersma-Veenstra.  
In mijn werkzame leven ben ik in 1981 begonnen als kleuterleidster in Roermond aan 
een openbare basisschool. In 1984 kwamen wij terug naar Friesland en vanwege 
werkloosheid in het onderwijs maakte ik een switch en startte met een 
theologiestudie in september 1985. Dat was het begin van mijn loopbaan als docent, 
pastor, voorganger, counselor, geestelijk verzorger, uitvaartbegeleider en als 
predikant.  De laatste 11 jaar werkte ik als predikant in de Doopsgezinde Gemeente  
Rottevalle-Witveen (en 10 jaar in Surhuisterveen), en nam ik afscheid op 1 juni 2023.   
Vervolgens heb ik een half jaar een soort van ‘Sabbatical’ gehouden, dat wil zeggen 
geen diensten, uitvaarten e.d. Wel lekker in de tuin gerommeld, ben ik creatief bezig 
geweest, en heb ik tijd gemaakt voor sociale contacten. En omdat ik bij Filmhuis 
Slieker als vrijwilliger werk, had ik ook weer wat meer vrije tijd om naar een film te 
gaan. 
Ik hoop dat ik van betekenis kan zijn in de gemeente en dat er mooie gesprekken 
zullen volgen. Dat u/jij mij het vertrouwen gunt en dat we elkaar in de komende tijd 
leren kennen.  
 
Graag tot ziens! 
 
Wilma Tiemersma-Veenstra 
 

 
 
Wilt u mij beter leren kennen? Dan verwijs ik u graag naar mijn boekje ‘Springtij’, dat 
nog te koop is voor € 14,50 bij uitgeverij Elikser in Leeuwarden. (Van elk verkocht 
boekje gaat €1,50 naar Artsen zonder Grenzen) 

 


