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Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden 
4e zondag van Pasen, 21 april 2024 

Voorganger: Tjitske Hiemstra 
m.m.v. Baukje van Dijk en Bonne Doller 

Organist/pianist: Simon Bouma 
Thema: Geloven beweegt ons 

 
* Mededelingen en aansteken van de kaars 
 
* Zingen Vol van verwachting zijn wij gekomen ZZZ 107: 1-2 

 
2. Tijd vloeit ineen;  

verleden wordt heden, 
Toekomst wordt nu,  

maar altijd blijft het Woord: 
Herinnerd te worden  

aan hoe wij bedoeld zijn, 
Herscheppen de wereld  

waarmee wij vergroeid zijn, 
Die opdracht aan alles  

wat ademt gaat voort … 
 
 
 
 
 
 
 

 
* In Memoriam zr. Tini Dieni (Tia) van der Meij-Gaastra 
 
* Zingen U zij de glorie, opgestane Heer NL 634: 1 
 

 
* Gebed 
 
* Zingen O Hear, wol frede skinke NL 1010: 1-3 
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2. Geef vrede, Heer, geef vrede, 
de aarde wacht zo lang, 
er wordt zo veel geleden, 
de mensen zijn zo bang, 
de toekomst is zo duister 
en ons geloof zo klein; 
o Jezus Christus, luister 
en laat ons niet alleen! 
 
3. O Hear, wol frede skinke, 
Jo binn’ de frede sels: 
as Jo de beker drinke 
is dat jo striid foar elts. 
Dat wy jo frede sykje 
en frij fan pine_en waan 
de earme wrâld ferrykje 
troch elk syn lok te jaan. 
 
 

* Bijbellezing Psalm 23 uit 150 psalmen vrij Huub Oosterhuis 
 
* Zingen De Heer is mijn herder NL 23 b: 1-2 

 
 
2. De Heer is mijn herder!  
Hij waakt voor mijn ziel,  
Hij brengt mij op wegen 
van goedheid en zegen,  
Hij schraagt m’als ik wankel, 
Hij draagt m’als ik viel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Bijbellezing Joh. 10: 11-16 
 
* Zingen Al moet ik door het doodsravijn NL23C: 3-5 
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4. Terwijl de vijand toe moet zien,  
maakt U mijn tafel klaar.  
U vult mijn beker, zalft mijn hoofd,  
en redt mij in gevaar.  

 

5. Uw trouw en goedheid volgen mij,  
uw liefde, dag aan dag;  
en wonen zal ik in Gods huis 
zo lang ik leven mag.  

* Overdenking 
 
* Orgelspel 
 
* Open ruimte  
 

* Kijken en meezingen In de bloembol is de krokus    NL 982  
(1e luisteren, 2+3 meezingen) 

 
1. In de bloembol is de krokus, 
in de pit de appelboom, 
in de pop huist een belofte: 
vlinders fladderen straks rond. 
In de koude van de winter 
groeit de lente ondergronds, 
nog verborgen tot het uitkomt, 
God ziet naar de schepping om. 
 

2. Elke stilte kent zijn zingen, 
zoekt een woord en melodie, 
ieder duister wacht een morgen 
in dat licht is alles nieuw. 
Het verleden bergt de toekomst, 
wat die brengt, je weet het niet, 
nog verborgen tot het uitkomt, 
God alleen herschept en ziet. 
 

3. In ons einde is de aanvang, 
in de tijd oneindigheid, 
in de twijfel ligt geloven, 
in ons leven eeuwigheid, 
in de dood het nieuwe leven, 
overwonnen alle strijd, 
nog verborgen tot het uitkomt, 
God alleen herkent die tijd. 

* Voorbeden / gebed en Aramees Onze Vader 
 

Bron van Zijn, die ik ontmoet in wat mij ontroert, 
Ik geef u een naam opdat ik u een plaats kan geven in mijn leven. 

Bundel uw licht in mij - maak het nuttig. 
Vestig uw rijk van eenheid nu, 

uw enige verlangen handelt dan samen met het onze. 
Schenk ons wat we elke dag nodig hebben aan brood en aan inzicht. 

Maak de koorden van fouten los die ons vastbinden aan het verleden, 
opdat wij ook anderen hun misstappen kunnen vergeven. 

Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden. 
Uit u wordt geboren: de alwerkzame wil, 

de levende kracht om te handelen, 
en het lied dat alles verfraait en zich van eeuw tot eeuw vernieuwt. 
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* Collecte voor de voedselbank 
In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen 
de armsten door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Om dit te kunnen doen, werken de 
voedselbanken samen met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. Zo zorgen zij er samen 
voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt 
belast. De voedselbank heeft daarnaast geld nodig voor de ondersteuning van mensen, vervoer en 
organisatie.  
 
* Slotlied Voel ik de winden Gods vandaag?  
 

1. Voel ik de winden Gods vandaag? 
Hijs ik vandaag het zeil? 
Gehavend is 't en zwaar van schuim 
maar 'k hijs 't en hoop op heil 
Want Christus zelf als stille gast 
reist in mijn scheepje mee. 
Op zijn bevel durf 'k uit te gaan 
op wilde hoge zee. 

 

2. De tranen die ik heb geweend 
zijn door Gods wind gedroogd. 
Ik denk niet meer aan wat voorheen 
vergeefs ik heb gepoogd. 
Maar met vernieuwde levensmoed 
neem ik een vast besluit: 
Ik voel de winden Gods vandaag 
en zeil de haven uit. 
 

3. O, laat mij nooit vergeten, Heer, 
hoe Gij uw liefde toont. 
Doe mij bedenken hoe Gij wreed 
met doornen werd gekroond. 
En, wijze Loods, als ik het waag 
en weer mijn zeilen hijs. 
Nu 'k voel de winden Gods vandaag, 
leidt Gij mij op mijn reis. 

* Zegenbede  
Hear, wy freegje no, Jo seine op ús wei 

Hear, wy freegje Jo, wês mei ús eltse dei (2x) 
Amen 

 
We doven de kaars en nemen in ons binnenste het licht met ons mee naar huis. 

 
* * * *** * * *  
Mededelingen 

 
Laatste wijkbijeenkomst op dinsdag 23 april om 20.00 uur bij Harmen en Nel Ament, Weideflora 22 
 
Donderdag 25 april is er weer een koffieochtend: Gezellig samenzijn in de kerkenraadskamer onder 
het genot van koffie/thee en een goed gesprek. 
 
Als u via een bank-app aan de collecte wilt bijdragen, dan kan dat met deze QR-code:  
 
De diensten worden op video opgenomen en zijn via de website van de gemeente, 
onder het menu ‘Archief Vieringen’ tot de daaropvolgende zondag te bekijken. 
 www.doopsgezindenleeuwarden.nl 
 
Mededelingen voor de liturgie graag uiterlijk donderdag 12.00 uur e-mailen naar: hannabruin@kpnmail.nl en nynke.smit@outlook.com 
Bovenstaande mededelingen vindt u ook op www.doopsgezindenleeuwarden.nl 
Liederen (NL/FNL) overgenomen uit Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk / Lieteboek – sjonge en bidde thús en yn tsjerke 
Liederen (ZZZ) overgenomen uit: Zangen van zoeken en zien 
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