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Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden 
Zondag Trinitatis 26 mei 2024 
Voorganger: Tjitske Hiemstra 

Blokfluittrio Gaudete: Sjoerd Prins, Marike Vastenhoud, Iteke Woudstra 
Organist/pianist: Simon Bouma 

Thema: Huis van de Liefde 
 
* Blokfluittrio Gaudete: Les Barricades: Allegro - M. Maute (1963) 
 
* Mededelingen en aansteken van de kaars 
 
* Bemoediging en groet 
 
* Zingen Vol van verwachting zijn we gekomen ZZZ 107: 1 en 3 

 
 
3. Samen gekomen  
om te gaan vieren 
uur van gemeenschap,  
van Woord en van Geest,  
dat warm en met liefde  
en licht is doorweven,  
ons helpt om ons leven  
gestalte te geven.  
Verwachtingsvol zijn wij  
gereed voor dit feest.  
 
 
 
 
 
 
 

 
* Gebed naar Augustinus  
 

Elk verlangen dat diep in ons naar God roept, 
vormt al een gebed. 

Jouw verlangen, 
dat is reeds jouw gebed. 

Er bestaat een innerlijk gebed 
dat nooit zwijgt: 

het is jouw verlangen. 
Wanneer je wilt bidden zonder ophouden, 

houd dan nooit op te verlangen 
 
 
* Zingen Heer raak mij aan met uw adem NL 695 
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2. Raak met uw adem mijn onrust 
tot ik de rust hervind. 
Al mijn wonden heelt Gij: 
Gij ziet in mij uw kind. 
 
4. Kom en doorstraal mijn dagen, 
Geest van God uitgegaan, 
die mijn ogen opent 
voor wie nu naast mij staan. 

 
3. Wees ook de Geest die mij aanvuurt 
en al mijn twijfels bant. 
Als geroepen kom ik: 
mijn tijd is in uw hand. 
 
5. Heer, raak ons aan met uw adem, 
geef ons een vergezicht! 
Draag ons op uw vleugels, 
zegen ons met uw licht!

 
* Bijbellezing Genesis 18: 1-5, 9-15 
 
* Zingen Dans mee met Vader, Zoon en Geest NL 706 

 
 
2. Zie het gezicht van deze Drie: 
een kind in Betlehem, 
een mens tot bloedens toe gekroond 
buiten Jeruzalem. 
De dans van de Drievuldigheid 
wordt door geen dood gestuit. 
Want stokt ons dansen in het graf, 
ook daar leidt God ons uit. 
 
3. Zing mee, wij zijn door deze Drie 
in vuur en vlam gezet, 
nu Pinksteren de vrijheid geeft 
te zeggen wie ons redt! 
Ook wij hebben het juk gekend 
van Adams erfenis. 
Laat horen hoe die zware last 
ons afgenomen is. 
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4. Wij dansen mee met deze Drie, 
op weg van feest tot feest. 
Een jubelzang gaat in het rond 
om Vader, Zoon en Geest. 
De liefde, het geloof, de hoop, 
zij leiden tot dit lied: 
verweven met ons leven is 
de dans van deze Drie! 
 

* Icoon van Drie-eenheid of Drievuldigheid (Andrej Roebljev - 1411) 
 
* Blokfluittrio Gaudete: Sviaty Bože (Heilige God) - Slavisch Taizé lied 
 
* Zingen Neem mij aan zoals ik ben NL 833  
 

* Korte overdenking  
 
* Blokfluittrio Gaudete: Sonata 3 - G.P. Cima (1570-1622) 
 
* Open ruimte  
 
* Zingen The kingdom of God  Taizé nr. 126  

 
It ryk fan de Hear is frede en rjocht. De Geast makket bliid fan herte. 

Kom, Hear en iepenje_yn ús de poarten fan jo ryk. 
(Romeinen 14:17) 
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* Voorbeden / gebed, Aramese Onze Vader   
 

Bron van Zijn, 
die ik ontmoet in wat mij ontroert, 

Ik geef u een naam 
opdat ik u een plaats kan geven in mijn leven. 

Bundel uw licht in mij – maak het nuttig. 
Vestig uw rijk van eenheid nu, 

uw enige verlangen handelt dan samen met het onze. 
Schenk ons wat we elke dag nodig hebben 

aan brood en aan inzicht. 
Maak de koorden van fouten los 

die ons vastbinden aan het verleden, 
opdat wij ook anderen hun misstappen kunnen vergeven. 

Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden. 
Uit u wordt geboren: 
de alwerkzame wil, 

de levende kracht om te handelen, 
en het lied dat alles verfraait 

en zich van eeuw tot eeuw vernieuwt. 
 
* Collecte voor Oergong – Huis van Bezinning en Bezieling 
De naam ‘Oergong’ geeft de overgang aan van de drukte van de Wirdumerdijk naar de stilte van het 
Menno Simonsplein met haar bezinningsruimte. Voor de zoekende mens naar spiritualiteit willen we 
naast kerkdiensten ook andere vormen bieden, zoals stilte en christelijke meditatie. In de afgelopen 
jaren is Oergong een essentieel onderdeel van onze gemeente geworden. 

Blokfluit en piano: Suite in F-dur: Menuet, Sarabande en Bourrée - C.F. Witt (1660-1617) 
 
* Slotlied  Ik danste die morgen toen de schepping begon  NL 839 
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2. De dans werd vergeten  
en het ritme verstoord; 
het lied van de schepping  
werd zelden nog gehoord. 
Ik kwam hier op aarde om  
een gloednieuw begin, 
in Betlehem zette de dans 
weer in.  
Refrein  

3. Ik danste voor blinden  
die mij riepen om licht. 
Ik gaf aan verschopten  
een stem, een nieuw gezicht. 
Ik danste voor kinderen,  
de koning te rijk. 
Ik danste het lied van 
gerechtigheid.  
Refrein  

4. De dans leek te breken,  
maar Ik deelde het brood. 
Ik danste uit liefde  
veel sterker dan de dood. 
Die liefde leeft in je nu Ik 
dans met jou, 
de dans van de schepping,  
de dans van trouw.  
Refrein 

 
* Zegenbede  
 

Hear, wy freegje no, Jo seine op ús wei 
Hear, wy freegje Jo, wês mei ús eltse dei (2x) 

Amen 
 

We doven de kaars en nemen in ons binnenste het licht met ons mee naar huis. 
 
 
 
 

* * * *** * * *  
 

Mededelingen 
 

Aanstaande donderdag 30 mei  is er weer een koffieochtend. U bent van harte welkom tussen 10.00 
uur en 12.00 uur in de kerkenraadskamer. 

 
Op 2 juni is de Buitendag op Fredeshiem, georganiseerd door FDS, GDS en Ring Zwolle. Er is die 
zondag geen dienst in Leeuwarden. 
 
 
Als u via een bank-app aan de collecte wilt bijdragen, dan kan dat met deze QR-code:  
 
De diensten worden op video opgenomen en zijn via de website van de gemeente, 
onder het menu ‘Archief Vieringen’ tot de daaropvolgende zondag te bekijken.  
www.doopsgezindenleeuwarden.nl 
 
 
Mededelingen voor de liturgie graag uiterlijk donderdag 12.00 uur e-mailen naar: hannabruin@kpnmail.nl en nynke.smit@outlook.com 
Bovenstaande mededelingen vindt u ook op www.doopsgezindenleeuwarden.nl 
Liederen (NL/FNL) overgenomen uit Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk / Lieteboek – sjonge en bidde thús en yn tsjerke 
Liederen (Taizé) overgenomen de bundel van de Taizé-Communauté, France  
Liederen (ZZZ) overgenomen uit Zangen van zoeken en zien 
 
  

mailto:hannabruin@kpnmail.nl
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Middagprogramma vanaf 12.00 uur. 
 

Lunch: Twee soorten soep (met eigen brood) 
13.15 uur: Lezing ‘Meditatie op Westerhûs’ (Nijkleaster) door Reinier en Trees Nummerdor-v.d.Wal. 
14.00 uur: Workshops  
 Geurmeditatie o.l.v. Minke van der Meulen-Heida (Oergong) 
 Mandalatekenen o.l.v. Tjitske Hiemstra (Kerkenraadskamer) 
 Labyrintlopen o.l.v. Everdien v.d.Hel (Gemeentezaal) 
 Stembevrijding o.l.v. Annemarie Kat (Kerk) 
 Meditatieve wandeling o.l.v. Ietsje de Boer (verzamelen op het plein) 
Rond 15.00 uur: terug in de kerk voor thee/koffie 
Kort verhaal: “De zin van stilte” (uit: De kleren van de yogi) 
Een kleine reflectie op de 5 workshops 
 
Ons ware thuis is niet het huis van de angst, 
waar de krachten van haat en geweld heersen 
maar in het huis van de liefde, 
het huis van God. 
(Henri Nouwen) 
 
Slotlied: Du bist gesegnet, ein Segen bist Du  (Helge Burggrabe) 

 
 
Programma Oergong:  
 
* Elke vrijdag 12.30 - 13.00 uur Meditatief Moment in Oergong (meestal in een kring in de kerk) 
* Geurmeditatie o.l.v. Minke v.d.Meulen-Heida in Oergong op dinsdagavond eens in de maand. 
* Kijken met je ziel (a.h.v. Vincent van Gogh) o.l.v. Tjitske Hiemstra in Gemeentezaal op 
donderdagochtend eens in de maand 
* Zomertentoonstelling “Stof tot nadenken”: Opening op 7 juli om 15.00 uur door lezing van Trees 
van Montfoort 
Sluiting op 10 oktober (dag van de duurzaamheid) om 19.30 uur door lezing van Matthias Olthaar  
* Boekje "Verlangen naar Bezinning en Bezieling” rond opening Oergong op 6 november 2011; een 
droom die werkelijkheid werd. 
Vandaag te verkrijgen bij Tjitske Hiemstra (10 euro per boekje) 


