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Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden 

11 augustus  2024 
Voorganger: Afke Bruin 

Organist: Wiebe Joostema 
Thema: Hoe vertel ik het?  

 
 
* Mededelingen en aansteken van de kaars 
 
* Bemoediging en groet 
 
* Zingen Goeie moarn, wês wolkom dizze dei FNL 288 

 
* Gebed 
 
* Zingen Lit de wurden, al jo wurden  FNL 422 

 
 
2. Lit us witte, 
nea ferjitte  
Jo hawwe ús fersein: 
Sêfte kreften kinne 
alle macht oerwinne,  
frede sûnder ein, 
 
3. Lit ús hoopje  
bidde en hoopje,  
dat de leafde wint,  
en dêr dan by bliuwe  
libje út it leauwe  
dat Gods ryk begjint.  
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* Inleiding 
 
* Bijbellezing Exodus 3: 1-14 
 
* Zingen Alles wat staat geschreven  NL 319: 1, 2, 7 
 

 
 

2. Mozes heeft het vuur zien branden 
en hij werd uw knecht, 
laat ons voortgaan aan zijn hand en 
wijs de weg. 

 

7. Gij gaat onze aard’ te boven, 
zend uw adem neer, 
heel de aarde moet U loven 
meer en meer. 

* Bijbellezing Mattheus 13: 10-18 
 
* Zingen Voor mensen die naamloos  NL 647 

 
 
2. Voor mensen die roepend, 
tastend en zoekend 
door het leven gaan, 
verschijnt hier een teken, 
brood om te breken: 
wij kunnen bestaan. 
 
3. Voor mensen die vragend, 
wachtend en wakend 
door het leven gaan, 
weerklinken hier woorden, 
God wil ons horen: 
wij worden verstaan. 
 
4. Voor mensen die hopend, 
wankel gelovend 
door het leven gaan, 
herstelt God uit duister 
Adam in luister: 
wij dragen zijn naam. 
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* Overdenking 
 
* Orgelspel 
 
* Open ruimte  
 
* Voorbeden / gebed 
 
* Collecte voor het Aanloophuis Leeuwarden 
Het Aanloophuis is een bekend doel. Onze gemeente is er actief bij betrokken, zowel qua menskracht 
als financieel. Het Aanloophuis is een oecumenisch project, dat zich richt op de opvang van daklozen 
en mensen die een steuntje in de rug nodig hebben in Leeuwarden.  
 
* Slotlied Neem mijn leven, laat het, Heer  NL 912: 1-3, 5 
 

2. Neem mijn handen, maak ze sterk, 
trouw en vaardig tot uw werk. 
Maak dat ik mijn voeten zet 
op de wegen van uw wet. 
 
3.Neem mijn stem, opdat mijn lied 
U, mijn koning, hulde biedt. 
Maak, o Heer, mijn lippen rein, 
dat zij uw getuigen zijn. 
 
5. Neem mijn wil en maak hem vrij, 
dat hij U geheiligd zij. 
Maak mijn hart tot uwe troon, 
dat uw heilige Geest er woon’. 
 

* Zegenbede  
 
* Antwoordlied  Neem ook mijne liefde, Heer  NL 912: 6 
 

6. Neem ook mijne liefde, Heer, 
’k leg voor U haar schatten neer. 
Neem mijzelf en voor altijd 
ben ik aan U toegewijd. 

 
 

We doven hier de kaars en nemen in ons binnenste het licht met ons mee naar huis. 
 

* * * *** * * *  
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Mededelingen 
 

Als u via een bank-app aan de collecte wilt bijdragen, dan kan dat met deze QR-code:  
 
De diensten worden op video opgenomen en zijn via de website van de gemeente, 
onder het menu ‘Archief Vieringen’ tot de daaropvolgende zondag te bekijken.  
 www.doopsgezindenleeuwarden.nl 
 
 
Mededelingen voor de liturgie graag uiterlijk donderdag 12.00 uur e-mailen naar: hannabruin@kpnmail.nl en nynke.smit@outlook.com 

 
Liederen (NL/FNL) overgenomen uit Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk / Lieteboek – sjonge en bidde thús en yn tsjerke 
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