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Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden 

18 augustus  2024 
Voorganger: ds. Pieter Post 

Organist: Simon Bouma 
Thema: Ken je mij? Gij peilt mijn hart. 

 
* Orgelspel  
 
* Mededelingen en aansteken van de kaars 
 
* Zingen (staande)  Die voor ons het licht gemaakt hebt  NL 277 (3x) 

 
* Stilte – u mag weer gaan zitten 
 
* Gebed van dank en om bemoediging 
 
* Zingen  Zo vriendelijk en veilig als het licht NL 221: 1 en  3 

 
 
 
3. Spreek Gij het woord  
dat mij vertroosting geeft, 
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede. 
Ontsteek die vreugde ie geen einde heeft, 
wil alle liefde aan uw mens besteden. 
Wees Gij vandaag mijn brood,  
zowaar Gij leeft – 
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden. 
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* Inleidende woorden 
 
* Zingen  Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig NL 275: 1-3 

 
2. Gij zijt niet ver van wie U aanbidden, 
niet hoog en breed van ons vandaan. 
Gij zijt zo mens´lijk in ons midden 
dat Gij dit lied wel zult verstaan. 
 
3. Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen 
en niemand heeft U ooit gezien. 
Maar wij vermoeden en geloven 
dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient. 
 
 
 
 
 
 

* Gebed om barmhartigheid 
 
* Zingen  Gij zijt in alles diep verscholen NL 275: 4-5 
 

4. Gij zijt in alles diep verscholen, 
in al wat leeft en zich ontvouwt. 
Maar in de mensen wilt Gij wonen 
met hart en ziel aan ons getrouwd. 

 

5. Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig 
waar ook ter wereld mensen zijn. 
Blijf zo genadig met ons bezig, 
tot wij in U volkomen zijn. 

* Twee bewerkingen van psalm 139 door Huub Oosterhuis  
 Eerste bewerking uit 150 psalmen vrij 
 

Gij 
Gij peilt mijn hart, Gij doorgrondt mij. 
Gij weet mijn gaan en mijn staan. 
 
Gij kent mijn gedachten van verre, 
mijn reizen en trekken, mijn rusten. 
 
Mijn wegen, alle, zijn U bekend – 
ieder woord dat komt op mijn lippen, 
onuitgesproken nog, Gij hoort het al. 
 
Achter mij zijt Gij en voor mij uit. 
Gij legt uw handen op mij. 
Dit is wat ik niet kan begrijpen, 
niet denken, dit gaat mij te boven. 
 
Hoe zou ik uw adem ontkomen, 
waarheen vluchten voor uw aangezicht. 

Beklim ik de hemel, daar zijt Gij, 
daal ik af in de aarde, daar vind ik U ook. 
 
Had ik vleugels van morgenrood, 
vloog ik over de verste zeeën, 
ook daar Gij, uw hand, 
uw rechterhand die mij vasthoudt. 
 
Zou ik roepen: ‘Duisternis, bedek mij, 
licht, verander in nacht’- 
voor U bestaat de duisternis niet. 
 
Voor U is de nacht even licht als de dag, 
de duisternis even stralend als het licht. 
 
Uw schepping ben ik in hart en nieren, 
Gij hebt mij geweven  
in de schoot van mijn moeder. 
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Ik wil U bedanken daarvoor, 
dat Gij mij ontzagwekkend gemaakt hebt. 
 
Mijn ziel en gebeente door U gekend, 
in mij was niets voor uw ogen verborgen 
toen ik werd gevormd in het diepste geheim, 
prachtig gevlochten in de schoot van de aarde. 

 

Ik was nog ongeboren, Gij had mij al gezien 
en al mijn levensdagen stonden in uw boek 
nog vóór Gij er één had gemaakt. 
 
Gij, Eeuwige, peil nu mijn hart, doorgrond mij, 
toets mijn verborgen gedachten. 
Ik ben toch niet op een doodlopende weg? 
Leid mij voort op de weg van uw dagen. 

 
 
* Zingen  Heer, die mij ziet zoals ik ben  NL 139: 1 en 13 

 
 
13. Zou ik niet haten, die U haat, 
de wijsheid van uw weg verlaat 
en opstaat tegen U? Hij is 
een kind van kwaad en duisternis. 
Uw vijanden die U verlaten, 
hoe zou ik hen, o Heer, niet haten? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Tweede bewerking van psalm 139 door Huub Oosterhuis   
 

Ken je mij? Wie ken je dan? 
Weet jij mij beter dan ik? 
 
Ogen die door de zon heen kijken, 
zoekend naar de plek waar ik woon, 
ben je – 
beeldspraak voor iemand 
die aardig is, of onmetelijk ver, 
die niet staat en niet valt 
en niet voelt als ik, 
niet koud en hooghartig 

Hier is de plek waar ik woon 
een stoel op het water, een raam  
waarlangs het opklarend weer 
of het vallende duister voorbij vaart. 
Heb je geroepen? Hier ben ik 
 
Ik zou één woord willen spreken, 
dat waar en van mij is 
dat draagt wie ik ben, 
dat het houdt, 
en rechtop staat als een mens die mij aankijkt 
en zegt: 
ik ben jouw zuiverste zelf, 
vrees niet, versta mij, ik ben 
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Nooit komt het over mijn lippen. 
Maar jij hebt het al verstaan? 
Ben jij dan dieper stilte 
dan mijn verstomdheid in mij, 
ben je zo zelveloos in mij aanwezig 
dat je het zuchten en kreunen hoort 
dat ik zelf niet kan horen? 
 
Hoor jij in mij geboren worden 
de ander die ik zou willen zijn? 
 
Ben jij de enige voor wiens ogen 
niets is verborgen van mijn naaktheid? 

Kan jij het hebben, als niemand anders, 
dat ik geen licht geef, niet warm ben, 
dat ik niet mooi ben, niet veel 
dat geen bron ontspringt in mijn diepte 
dat ik alleen dit gezicht heb, 
geen ander. 
Ben ik door jou, zonder schaamte, 
gezien, genomen, 
door niemand minder? 
Zou dat niet veel teveel waar zijn? 
 
Ken je mij? Wie ben ik dan? 
Weet jij mij beter dan ik? 

 

* Toespraak 
 
* Stilte 
 
* Orgelspel 
 
* Open ruimte  
 
* Luisteren Ken je mij? Trijntje Oosterhuis 

(Live @ Carré 2018) 

 
* Voorbeden, stilte en het Onze Vader 
 
* Collecte voor Stichting Straatpastoraat Leeuwarden 
Straatpastoraat biedt geestelijke steun bij levensbeschouwelijke en zingevingsvragen en zoekt een 
balans tussen nabijheid en distantie. Het is een vrijplaats in de oudste betekenis van het woord. In die 
zin is het straatpastoraat een veilige plek voor een gesprek over schuld, straf, boete en vergeving en 
over aanvaarding van jezelf. Bij het straatpastoraat vind je rust in een vaak opgejaagd bestaan en 
mag je kwetsbaar zijn. 
 
* Slotlied De wijze woorden en het groot vertoon NL 1001 
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2. Zijn woord wil deze wereld omgekeerd: 
dat lachen zullen zij die wenen, 
dat wonen zal wie hier geen woonplaats heeft, 
dat dorst en honger zijn verdwenen – 
de onvruchtbare zal vruchtbaar zijn, 
die geen vader was, zal vader zijn; 
mensen zullen andere mensen zijn, 
de bierkaai wordt een stad van vrede. 

 

3. Wie denken durft, dat deze droom het houdt, 
een vlam die kwijnt maar niet zal doven, 
wie zich aan deze dwaasheid toevertrouwt, 
al komt de onderste steen boven: 
die zal kreunen onder zorgen, 
die zal vechten in ’t verborgen, 
die zal waken tot de morgen dauwt – 
die zal zijn ogen niet geloven. 

* Zegenbede 
 

 
 

Hear, wy freegje no, Jo seine op ús wei 
Hear, wy freegje Jo, wês mei ús eltse dei (2x) 

Amen 
 

We doven de kaars en nemen in ons binnenste het licht met ons mee naar huis. 
 
 

 
Mededelingen 

 
Als u via een bank-app aan de collecte wilt bijdragen, dan kan dat met deze QR-code:  
 
De diensten worden op video opgenomen en zijn via de website van de gemeente, 
onder het menu ‘Archief Vieringen’ tot de daaropvolgende zondag te bekijken. 
 www.doopsgezindenleeuwarden.nl 
 
 
Mededelingen voor de liturgie graag uiterlijk donderdag 12.00 uur e-mailen naar: hannabruin@kpnmail.nl en nynke.smit@outlook.com 
Bovenstaande mededelingen vindt u ook op www.doopsgezindenleeuwarden.nl 
Liederen (NL/FNL) overgenomen uit Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk / Lieteboek – sjonge en bidde thús en yn tsjerke 
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