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Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden 
29 september 2024 

Voorganger: Leo Fijen (Preek van de ‘Leek’) 
Musicus: Simon Bouma 

Thema: Hoop voor de kerk en ons leven 
 

* Mededelingen en aansteken van de kaars 
 
* Bemoediging en groet 
 
* Zingen Voor mensen die naamloos NL 647 

 
2. Voor mensen die roepend,  
tastend en zoekend  
door het leven gaan,  
verschijnt hier een teken,  
brood om te breken:  
Wij kunnen bestaan. 
 
Voor mensen die vragend, 
wachtend en wakend 
door het leven gaan, 
weerklinken hier woorden, 
God wil ons horen: 
wij worden verstaan. 
 
4. Voor mensen die hopend, 
wankel gelovend 
door het leven gaan, 
herstelt God uit duister 
Adam in luister: 
wij dragen zijn naam. 
 

 
* Gebed Vermoeide pelgrim in het leven 
 
* Zingen Wat altijd is geweest NL 689 
 Voorzang door Nynke Beekman  
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Voorzang 
Het meeste gaat voorbij 
maar meer en meer wordt Hij 
de toekomst die ons wacht. 
Allen 
Bij Hem is geen verraad, 
Hij zelf heeft ons gemaakt, 
Hij peilt en proeft ons hart. 
Voorzang 
Wij leven zijn bestaan, 
zijn ongekende naam 
aanschouwen wij van verre. 
Allen 
Zijn zwijgen is van goud, 
zijn woord is ons behoud 
in leven en in sterven. 
 
Voorzang 
Als alles is volbracht 
zal Hij voor ons een stad 
van brood en spelen zijn. 
Allen 
De stok die ons regeert, 
de dood zal zijn gekeerd, 
wij zullen mensen zijn. 
Voorzang 
Hij geeft een nieuw gezicht 
aan duisternis en licht, 
aan alles wat wij deden. 
Allen 
Hij maakt zijn woorden waar, 
wij spreken met elkaar 
een taal van hoop en vrede. 
 
 
 
 

 
* Bijbellezing Numeri 11: 25-29 Roeland Sprey 
 
* Zingen Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht NL 834 
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2. Schep, God, een nieuwe geest in mij, 
een geest van licht, zo klaar als Gij; 
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt 
en ga de weg die U behaagt. 
 
3. Wees Gij de zon van mijn bestaan, 
dan kan ik veilig verder gaan, 
tot ik U zie, o eeuwig licht, 
van aangezicht tot aangezicht. 
 
 

* Bijbellezing Marcus 9: 38-43, 47-48 
 
* Zingen Licht dat ons aanstoot in de morgen  NL 601 

 
2. Licht, van mijn stad de stedehouder, 
aanhoudend licht dat overwint. 
Vaderlijk licht, steevaste schouder, 
draag mij, ik ben jouw kijkend kind. 
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen 
of ergens al de wereld daagt 
waar mensen waardig leven mogen 
en elk zijn naam in vrede draagt. 
 

3. Alles zal zwichten en verwaaien 
wat op het licht niet is geijkt. 
Taal zal alleen verwoesting zaaien 
en van ons doen geen daad beklijft. 
Veelstemmig licht, om aan te horen 
zolang ons hart nog slagen geeft. 
Liefste der mensen, eerstgeboren, 
licht, laatste woord van Hem die leeft. 

 
* Overdenking  Kom je ook? 
 
* Muziek 
 
* Open ruimte  
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* Zingen  Zo vriendelijk en veilig als het licht NL 221: 1 

 
 
* Voorbeden / gebed, stilte en gezongen Onze Vader 
  God fan fier en hein ús heit  TT 229 

 
2. Bûch de folken nei jo wet 
lit jo ryk op ierde komme. 
byn jo wil ús op it hert 
en wy sykhelje ferromme. 
 
3. Jou ús hjoed ús deistich brea 
en ferjou wat wy misdiene, 
sa’t ek wy ferjûn ha, Hear, 
al dy’t skuldich foar ús stiene. 

4. Lit oer ús gjin neare nacht, 
lied ús net yn blyn begearen. 
binne wy yn duvels macht, 
Hear, ferlos ús fan ‘e kweade. 
 
5. God fan fier en hein, ús Heit, 
wûnder heimnis is jo namme, 
grut yn krêft en hearlikheid, 
oant yn alle tiden. Amen. 
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* Collecte voor  Artsen zonder grenzen 
Waar de nood het hoogst is, zijn de teams van Artsen zonder Grenzen om hulp te bieden. Mensen die 
getroffen zijn door natuurrampen, ziekte-uitbraken of conflicten, kunnen bij hen terecht. De 
medische teams bieden medische zorg aan iedereen die dat echt nodig heeft. Artsen zonder Grenzen 
is een internationale noodhulporganisatie, die in actie komt bij crisissituaties en onrecht. Met de 
voeten in de modder of een vuist in de lucht.  
 
* Slotlied Ga met God en Hij zal met je zijn NL 416  
 

 
2. Ga met God en Hij zal met je zijn: 
bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
3. Ga met God en Hij zal met je zijn: 
in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
4. Ga met God en Hij zal met je zijn 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
 
 
 

 
* Zegenbede  
 

 
 

Hear, wy freegje no, Jo seine op ús wei 
Hear, wy freegje Jo, wês mei ús eltse dei (2x) 

Amen 
 
 

We doven de kaars en nemen in ons binnenste het licht met ons mee naar huis. 
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Mededelingen 
 

Donderdag 10 oktober van 19.30-22.00 uur Lezing/Gespreksavond met Matthias Olthaar met als 
titel:‘Hoop en handelingsperspectief te midden van de klimaatcrisis’ in het kader van Convenant 
Groene Kerken Leeuwarden-Ljouwert, in onze doopsgezinde kerk. De toegang is vrij, vrijwillige 
bijdrage na afloop. Dit is tevens laatste avond van de tentoonstelling ‘Stof tot nadenken’. 
 
Zondag 13 oktober om 10.00 uur: Startdag in Buitenpost. Graag opgeven op de lijst achter in de kerk. 
 
Er is een foutje in de Onderweg geslopen: de inzameling voor de Voedselbankactie is niet op de 10e 
(zoals in het stukje staat) maar op zondag 20 oktober. 
 
Als u via een bank-app aan de collecte wilt bijdragen, dan kan dat met deze QR-code:  
 
De diensten worden op video opgenomen en zijn via de website van de gemeente, 
onder het menu ‘Archief Vieringen’ tot de daaropvolgende zondag te bekijken. 
 www.doopsgezindenleeuwarden.nl 
 
Mededelingen voor de liturgie graag uiterlijk donderdag 12.00 uur e-mailen naar: hannabruin@kpnmail.nl en nynke.smit@outlook.com 
Bovenstaande mededelingen vindt u ook op www.doopsgezindenleeuwarden.nl 
Liederen (NL/FNL) overgenomen uit Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk / Lieteboek – sjonge en bidde thús en yn tsjerke 
Liederen (TT) overgenomen uit Tuskentiden – oanfoljend Lieteboek. 
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