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Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden 
26 oktober 2024  2024 

Voorganger: ds. Ivo de Jong 
Organist: Simon Bouma 

Thema: De Zacheus van Marius van Dokkum 
 

 

* Welkom en mededelingen  

* Zingen  Mijn hart verheugt zich zeer NL 152: 1, 2, 3 
 
 
2. Niemand ter wereld is  
van rang en stand gewis,  
want God alleen is heilig.  
Maar wie zijn onmacht kent  
en tot de Heer zich wendt,  
is in zijn hoede veilig.  
 
3. Waartoe dat loos gepraat 
van eigen hoge staat, 
die trots van kloeke mannen! 
De Heer die alles weet 
beoordeelt lief en leed 
en weegt der mensen plannen. 
 
 
 
 
 
 

 
* Votum en groet  
 
* Zingen  De boog valt uit de hand NL 152: 4, 5, 10  
 
4. De boog valt uit de hand 
van wie hem pochend spant 
om ned’rigen te treffen. 
Maar wie versaagde wordt 
met nieuwe kracht omgord 
en zal zich blij verheffen. 
 

5. Wie breed aan tafel zat  
en lekkernijen at  
leert schamel brood te prijzen.  
Maar wie gebrek leed, is 
gezeten aan een dis  
vol uitgelezen spijzen.  
 

10. Des Heren woord beslist  
der volken oude twist.  
De laatsten worden eersten.  
Mijn hart verheugt zich zeer,  
en roemt in God, de Heer.  
Zijn vredevorst zal heersen.  

* Introductie iedereen krijgt een kaart van Marius van Dokkum: Zacheus 
 
* Eerste Schriftlezing  Lucas 18: 35-43  
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* Zingen  Met de boom des levens NL 547: 1-5   

 
2. Laten wij dan bidden  
in dit aardse dal, 
dat de lieve vrede  
ons bewaren zal, 
refrein 
 
3. want de aarde vraagt ons  
om het zaad des doods, 
maar de hemel draagt ons  
op de adem Gods. 
refrein 

 

4. Laten wij God loven,  
leven van het licht, 
onze val te boven  
in een evenwicht, 
refrein 
 
5. Want de aarde jaagt ons  
naar de diepte toe, 
maar de hemel draagt ons,  
liefde wordt niet moe. 
refrein 

* Tweede schriftlezing  Lucas 19: 1-10 
 
* Zingen  Jezus, die langs het water liep NL 531: 1, 2, 3 
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2. Jezus die langs de straten kwam 
en tollenaars terzijde nam: 
‘’k Wil in uw woning wezen 
voor nu en voor nadeze’, – 
Hij komt misschien vandaag voorbij 
en neemt ook jou terzij of mij 
en vraagt ons, Hem te geven 
de rijkdom van ons leven. 

 

3. Christus die door de wereld gaat 
verheft zijn stem niet op de straat, 
Hij spreekt ons hart aan, heden, 
en wenkt ons met zich mede. 
En lokt ook nog zoveel ons aan, 
tot wie zouden wij anders gaan? 
Hij heeft en zal ons geven 
alles, – het eeuwig leven 

* Verkondiging  
 
* Orgelspel 
 
* Voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
 
* Inzameling van de gaven voor: 

Tanzatoto  
Stichting Tanzatoto zet zich in voor verbetering van de levensomstandigheden van dove kinderen in 
Tanzania. Kinderen zijn hier vaak verstoken van speciale zorg of onderwijs en leiden geïsoleerde en 
onzichtbare levens. Traditionele opvattingen leiden tot discriminatie en stigmatisering. Tanzatoto komt 
op voor de realisatie van rechten voor dove kinderen op basisniveau: in het gezin, de buurt, op school.  
 
Bridging Gaps (rozet) 
Vorige week waren hier twee buitenlandse theologiestudenten een weekend op bezoek in het 
kader van uitwisseling en verbinding met Nederlandse kerkelijke gemeenten. Dit heeft enige 
onkosten met zich meegebracht waarvoor wij graag een bijdrage vragen aan de gemeente om 
dit soort uitwisselingen mogelijk te maken. 

 
* Zingen  De eersten zijn de laatsten NL 991: 1-5 

 
 
 
 
 
3. Zo staat het voorgeschreven, 
zo is het steeds voorzegd, 
wie achter is gebleven 
krijgt eerstgeboorterecht. 
 
4. Het onderste komt boven, 
de torens vallen om, 
het woord is aan de doven, 
de waarheid aan de droom. 
 
5. Wie later is geboren 
komt eerder aan de tijd, 
wie lager thuisbehoren 
gaan hogerop vrijuit. 
 

2. God moge ons behoeden, 
wij zien elkander aan, 
de broeder kent de broeder 
als een die voor moet gaan. 
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* Wegzending en zegen  
 beantwoord met  Zo hoog zijn Gods gedachten NL 991: 6, 7 
 

6. Zo hoog zijn Gods gedachten, 
zij gaan de tijden door, 
wie voor was blijft ten achter, 
wie achterbleef gaat voor. 

 

7. Veracht dan niet de kleinen 
en die verloren zijn, 
want God noemt hen de zijnen 
die laatgeboren zijn. 

 
We doven de kaars en nemen in ons binnenste het licht met ons mee naar huis. 

 
 

* * * *** * * *  
Mededelingen 

 
31 oktober, de laatste donderdag van de maand, is er om 10.00 uur weer koffieochtend 
voor alle dorstigen en iedereen die zin heeft in een praatje. Koffie en thee staan klaar met 
wat lekkers. Kom binnenwaaien en geniet! 
 

Als u via een bank-app aan de collecte wilt bijdragen, dan kan dat met deze QR-code:  
links: Tanzatoto 

rechts: Bridging Gaps  
 
De diensten worden op video opgenomen en zijn via de website van de 
gemeente, onder het menu ‘Archief Vieringen’ tot de daaropvolgende 
zondag te bekijken.  www.doopsgezindenleeuwarden.nl 
 

 
 
 
Mededelingen voor de liturgie graag uiterlijk vrijdag 12.00 uur e-mailen naar: hannabruin@kpnmail.nl en nynke.smit@outlook.com 
Bovenstaande mededelingen vindt u ook op www.doopsgezindenleeuwarden.nl 
Liederen (NL/FNL) overgenomen uit Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk / Lieteboek – sjonge en bidde thús en yn tsjerke 

mailto:hannabruin@kpnmail.nl

