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Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden
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Voorganger: Korneel Roosma-de Vries LA \&
Organist: Simon Bouma
Thema: Vriendschap met de Eeuwige is eeuwige vriendscha
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* Mededelingen en aansteken van de kaars

* Bemoediging en groet

* Zingen

Rond het licht dat leven doet

* Gebed Kyriégebed met gezongen antifoon

* Zingen

* Bijbellezing
* Zingen

* Bijbellezing
* Zingen

* Overdenking
* Orgelspel

* Open ruimte

Herfst

De blaren vallen, vallen als van ver,

als welkten in de hemel verre tuinen;

ze vallen met ontkennende gebaren.

En in de nachten valt de zware aarde

uit alle sterren in de eenzaambheid.

Wij allen vallen. Deze hand zal vallen.

En kijk je naar de andere: hetisin alle.

Maar Eén is er.

Hij vangt dit vallen oneindig teder in zijn handen op.

* Zingen

Houd mij in leven, wees Gij mijn redding
De trouw en goedheid van de Heer

Job 19: 23 - 27a

Geen taal bij machte U te meten
Marcus 12: 18 - 27

Hoor het woord
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NL287:1,2en5

NL 25b

NL 207
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NL 335 (2x)

Stil moment met daarbij het gedicht ‘Herfst’ van Rainer Maria Rilke

Heer die mij ziet zoals ik ben

* Voorbeden / gebed / Onze Vader

NL139:1en 2




* Collecte voor de ADS St. Doopsgezinde geloofsopbouw en Solidariteit

De stichting heeft als doel het faciliteren van de toerusting van geloofsgemeenschappen of individueel
gelovigen in binnen- en buitenland vanuit een doopsgezinde achtergrond. Zo willen ze bijvoorbeeld een
bijdrage leveren aan het samen verstaan van Bijbelverhalen en aan wat die voor ons en anderen kunnen
betekenen. Zowel in buitenland als zeker ook in eigen land.

* Slotlied O grote God die liefde zijt NL838:1,2en4

* Zegenbede
Hear, wy freegje no, Jo seine op Us wei
Hear, wy freegje Jo, wés mei Us eltse dei (2x)
Amen

We doven de kaars en nemen in ons binnenste het licht met ons mee naar huis.
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Mededelingen

Er zijn weer Amnesty-brieven. Naast de oktoberbrieven die deze maand nog geschreven kunnen
worden, zijn er twee nieuwe om over te schrijven. Ze zijn gericht aan regeringen en ambassades van
China en Burundi. Neem je een brief mee om thuis te schrijven?

Dinsdagavond 19 november is er weer een Geurmeditatie in Oergong. De Meditatie is tot mei elke
derde dinsdag in de maand. Elke maand deelnemen is niet noodzakelijk. Kijk wanneer je kunt. Het is
het tweede seizoen van de geuren die passen bij de Vrucht van de Geest. Wees Welkom! We starten
om 19.30 uur, graag vijf minuten voor aanvang aanwezig zijn.

Graag opgeven voor deze bijeenkomst via minkemh@xs4all.nl

Minke van der Meulen-Heida

Als u via een bank-app aan de collecte wilt bijdragen, dan kan dat met deze QR-code:

De diensten worden op video opgenomen en zijn via de website van de gemeente, onder
het menu ‘Archief Vieringen’ tot de daaropvolgende zondag te bekijken.
“B-www.doopsgezindenleeuwarden.nl

Mededelingen voor de liturgie graag uiterlijk donderdag 12.00 uur e-mailen naar: hannabruin@kpnmail.nl en nynke.smit@outlook.com
Bovenstaande mededelingen vindt u ook op*® www.doopsgezindenleeuwarden.nl
Liederen (NL/FNL) overgenomen uit NLboek — zingen en bidden in huis en kerk / Lieteboek — sjonge en bidde thus en yn tsjerke
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