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Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden 
24 november 2024 

Voorgangers: Wilma Tiemersma en Tjitske Hiemstra 
Organist/pianist: Simon Bouma, Cello: Judith Oost 

Thema: Jouw Naam 
 

* Mededelingen en aansteken van de kaars 
 
* Bemoediging en groet 
 
* Zingen Voor mensen die naamloos … NL 647: 1, 2, 4 

 
2. Voor mensen die roepend,  
tastend en zoekend  
door het leven gaan,  
verschijnt hier een teken,  
brood om te breken:  
Wij kunnen bestaan. 

 

4. Voor mensen die hopend, 
wankel gelovend 
door het leven gaan, 
herstelt God uit duister 
Adam in luister: 
wij dragen zijn naam. 

* In Memoriam zr. Hermina Grietje Nijboer-Terpstra 
 
* Gebed 
 
* Luisteren naar  Dat zou mooi zijn  De Dijk  
 

Kon je met een liedje maar de honger laten stoppen 
De armoe doen verdwijnen voor eens en voor altijd 
Kon je door een liedje maar de wapens laten droppen 
De zon weer laten schijnen dan deed ik dat geheid 
Kon je met een liedje maar het wereldleed oplossen 
Een eind maken aan oorlog aan haat en aan geweld 
Dat je met een liedje weer woestijnen kon bebossen 
Dat de oceaan weer schoon werd de ozonlaag hersteld 
Dat zou mooi zijn dat zou mooi zijn 
Dat werd een prachtig lied met een pracht couplet 
En een pracht refrein – Maar zo mooi maak ik ze niet 
Kon je met een liedje maar Godswonderen verrichten 
De lammen laten lopen de blinden laten zien 
Kon je met een liedje maar voor altijd vrede stichten 
Al die kerken slopen; dan maakte ik er tien 
Dat zou mooi zijn dat zou mooi zijn 
Dat werd een prachtig lied met een pracht couplet 
En een pracht refrein – Maar zo mooi maak ik ze niet 
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* Gedicht van Margreet Jansen (www.zilverensleutels.nl) 
 

De naam 
In verwachting van het leven 

Wordt ons een prachtig woord gegeven 
 

Je naam 
 

Met letters die elkaar niet kennen 
En heel voorzichtig moeten wennen 

Aan de klank van hun akkoord… 
 

Dat mooiste woord 
Je naam 

 
Jouw naam is gehoord, is verteld, is geboren 
Werd een verhaal, een gedicht, een gebed 

Jouw naam werd aan het begin 
En het einde 

Voor altijd op de kaart gezet 
 

We vertellen je naam 
Aan de mensen op straat 

Aan de vogels, de bomen, de zee 
 

En het kind van de wind 
Dat niets vraagt en niets vindt 

Draagt jou voorgoed met zich mee 
 

Het voert je naar die mooie plek 
Waar tijd geen eind meer heeft 

 
Waar liefde het gemis verzacht  
en ik je eeuwig denk en dacht 

 
Daar waar dát woord 

Voor altijd leeft 
 

Je naam 

 
  

http://www.zilverensleutels.nl/
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* Zingen Wat de toekomst brengen moge NL 913 (vernieuwde tekst) 
 

Wat de toekomst brengen moge, 
ons geleidt des Heren hand; 
Moedig slaan wij dus de ogen 
naar het onbekende land. 
Elke dag, ’t zij goed’ of kwade, 
komt de Heer ons tegemoet, 
en zijn leeftocht van genade 
is ons voor de reis genoeg. 

 

Wat de toekomst brengen moge, 
wij zijn met elkaar op weg. 
Hij heeft ons als reisgenoten 
aan elkander toegezegd. 
Niemand zal alleen meer reizen, 
mensen wenken met de hand 
om elkaar de weg te wijzen 
naar het onbekende land. 

* Bijbellezingen Exodus 3: 13-14 
 

Maar Mozes zei: ‘Stel dat ik naar de Israëlieten ga en tegen hen zeg 
dat de God van hun voorouders mij gestuurd heeft, en ze vragen: 

‘Wat is de naam van die God?’ Wat moet ik dan zeggen?’ 
Toen antwoordde God hem: Ik ben die er zijn zal. Zeg daarom tegen de Israëlieten: 

‘IK ZAL ER ZIJN heeft mij naar u toe gestuurd.’ 
 

Psalm 9: 11 
Wie uw naam kent, kan op u vertrouwen, 

U verlaat niet wie u zoeken, Heer. 
 

Jesaja 43: 1d  
Wees niet bang … ik heb je bij je naam geroepen, je bent van mij! 

 
* Korte overdenking 
 
* Zingen Gij die ons hebt geschapen NL 860 

Wilma zingt de coupletten, allen samen het refrein 
 
 
1. Gij die ons hebt geschapen 
uit aarde, adem, woord, 
die ons hebt uitgeroepen, 
beginakkoord. 

Refrein 
 
2. De schaduw, de verblinding, 
de koorts, de open wond: 
verzoen me en verbind mij, 
spreek mij gezond. 

Refrein 
 
3. Geef wie is uitgestoten, 
geborgenheid ontbeert 
een huis, een naam en warmte 
en alle eer. 

Refrein 

4. Het huis dat wij bewonen, 
ons lichaam in de tijd: 
geef vrede alle dagen, 
ook in de strijd. 

Refrein 
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* In gebruik nemen van de gedenktafel met gedicht en ontsteken van licht  
 

Dit is een plek 
 

Dit is een plek om stil te zijn en jouw naam te fluisteren. 
Jij die me zo lief bent. 

Dit is een plek om even te schuilen voor het verdriet om jou. 
Jij die mij zoveel hebt gegeven en die ik mis. 

Dit is een plek om jouw naam nog lang te bewaren. 
Jij die blijft leven door de dood heen, zolang ik je naam noem. 

Dit is een plek om met jou verbonden te blijven. 
Jij, aan wie ik de herinnering levend houd. 

Dit is een plek waar ik me weer even samen voel. 
Samen met jou. 

 
* Gedenken van onze overledenen van het laatste kerkelijk jaar vooraf aan 1e advent 
 
* Luisteren Spiegel im Spiegel Arvo Pärt (piano en cello) 
 

Er worden 10 namen genoemd: 
Rommert Krijtenburg 

Geert Kleefstra 
Renske Bosma-Radsma 

Gretha Visser-van der Heide 
Tia van der Meij-Gaastra 

Aale Osinga 
Fetje Tigchelaar 

Joukje Rozema-van der Meulen 
Daniël Kamperman 

Grietje Wassenaar-de Vries 
en een 11e kaars aangestoken voor alle niet genoemde namen. 

 
* Luisteren Largo H. Eccles 
 
* Voorbeden / gebed, stilte eindigend met  
 Ik voel de winden Gods vandaag DB 289: 1 
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* Collecte voor diaconie van de Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden 
De diaconie van onze gemeente ondersteunt mensen die te kampen hebben met problemen door 
ouderdom, ziekte of andere persoonlijke omstandigheden. Met het geld uit de collecte wordt deze 
ondersteuning mede mogelijk gemaakt. Juist in deze moeilijke tijd probeert de diaconie een steuntje 
in de rug te zijn voor hen die dit nodig hebben. 
 
We luisteren naar Andante J. S. Bach 
 
* Slotlied Ga maar gerust LLvO II-15 

 
2. Ga maar gerust, want Ik zal met je mee gaan. 
Ik ben de zon, waarvoor het donker knielt. 
Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan 
ik ben de hoop, dat staat diep in je ziel. 
Ik ben het lied, dat fluistert in de bomen. 
Ik ben de dag, die schemert in je droom. 
 

3. Ga maar gerust, want Ik zal met je mee gaan. 
Ik ben de liefde, die een mens je schenkt. 
Ik ben de hoogste toon die jij kunt aanslaan. 
Ik ben de verte, die verlangend wenkt. 
En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen, 
ben Ik de hand, die al je tranen wist. 

* Zegenbede 
 

 
Hear, wy freegje no, Jo seine op ús wei 

Hear, wy freegje Jo, wês mei ús eltse dei (2x) Amen 
 

We doven de kaars en nemen in ons binnenste het licht met ons mee naar huis. 
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Mededelingen 
 

Aanstaande donderdag, 28 november, is de laatste koffieochtend van het jaar. December slaan we 
even over. Vanaf 10.00 uur is de koffie bruin (en de thee ook) en staan de koekjes op tafel. Iedereen 
is welkom voor een bakkie troost in combinatie met een goed gesprek. 
 
Als u via een bank-app aan de collecte wilt bijdragen, dan kan dat met deze QR-code:  
 
De diensten worden op video opgenomen en zijn via de website van de gemeente, 
onder het menu ‘Archief Vieringen’ tot de daaropvolgende zondag te bekijken. 
 www.doopsgezindenleeuwarden.nl 
 
 
Mededelingen voor de liturgie graag uiterlijk donderdag 12.00 uur e-mailen naar: hannabruin@kpnmail.nl en nynke.smit@outlook.com 
Bovenstaande mededelingen vindt u ook op www.doopsgezindenleeuwarden.nl 
Liederen (NL/FNL) overgenomen uit Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk / Lieteboek – sjonge en bidde thús en yn tsjerke 
Liederen (DB) overgenomen uit Liederenbundel ten dienste van de doopsgezinde broederschap 
Liederen (LLvO) overgenomen uit Liefste lied van overzee 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mijn moeder is mijn naam vergeten. 
Mijn kind weet nog niet hoe ik heet. 
Hoe moet ik mij geborgen weten? 
Noem mij, bevestig mijn bestaan, 
laat mijn naam zijn als een keten. 

Noem mij, noem mij, spreek mij aan, 
O, noem mij bij mijn diepste naam. 

 
Voor wie ik liefheb, wil ik heten. 

 
Neeltje Maria Min 

 

mailto:hannabruin@kpnmail.nl

