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Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden 
Kerstavond, 24 december 2024 

Voorgangers: Marie Louise de Jong en Tjitske Hiemstra 
Musici: Simon Bouma, Baukje van der Meer, Hajo Anema 

Thema: Hoop voor de nacht 
 

* Mededelingen en aansteken van de kaars 
 
* Woord van Welkom en aansteken adventskaarsen 
 
* Zingen Komt allen tezamen  NL 477: 1 en 3 

(Simon Bouma) 
 
3. Het licht van de Vader, 
licht van den beginne, 
zien wij omsluierd, verhuld in ’t vlees: 
goddelijk kind, gewonden in de doeken! 
Komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden die koning. 
 
 

 
 

* Gebed 
 
* Luisteren naar duozang Come Thou Long Expected Jesus (Keltisch Lied) 

Hajo Anema & Baukje van der Meer 
 

Come, Thou long-expected Jesus,  
born to set Thy people free. 
From our fears and sins release us,  
let us find our rest in Thee. 
Israel's strength and consolation,  
hope of all the earth, Thou art. 
Dear desire of every nation,  
joy of ev'ry longing heart. 

 

Kom, Gij langverwachte Jezus, 
geboren om Uw volk te bevrijden. 
Bevrijd ons van onze angsten en zonden, 
Laat ons in U onze rust vinden. 
U bent Israëls kracht en troost, 
De hoop van de hele aarde. 
Liefste verlangen van elke natie, 
vreugde van elk verlangend hart. 
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Joy to those, who long to see Thee,  
dayspring from on high appear. 
Come, Thou promised rod of Jesse,  
on Thy birth we long to hear. 
O' er the hills the angels singing  
news, glad tidings of a birth. 
Go to Him, your praises bringing:  
Christ the Lord has come to earth. 
 
Come to earth to taste our sadness,  
he whose glories knew no end. 
By his life he brings us gladness,  
our redeemer, shepherd, friend. 
Leaving riches without number,  
born within a cattle stall 
This the everlasting wonder,  
Christ was born, the Lord of all. 

 

Vreugde voor hen, die verlangen U te zien, 
Verschijn dageraad uit den hoge. 
Kom, Gij beloofde staf van Isaï, 
We verlangen van Uw geboorte te horen. 
Over de heuvels zingen de engelen 
Nieuws, blijde tijding van een geboorte. 
Ga naar Hem met uw lofprijzing: 
Christus de Heer is op aarde gekomen. 
 
Hij komt op aarde om ons verdriet te ervaren, 
Hij wiens glorie geen einde kende. 
Door zijn leven brengt hij ons blijdschap, 
onze verlosser, herder, vriend. 
Hij liet onmeetbare rijkdom achter, 
En werd geboren in een veestal 
Dit is het eeuwige wonder, 
Christus werd geboren, de Heer van alles. 

 
 
* Zingen Kaarsjes in de nacht  GZ 85 

(Minke van der Meulen-Heida) 
 
2. Jezus zegt dat Hij ieders kaarsje ziet 
of het helder licht geeft of ook bijna niet 
Hij ziet uit de Hemel of wij lichtjes zijn 
jij in uw klein hoekje en ik in ’t mijn 
 
3. Jezus zegt ons ook dat ’t zo donker is 
overal op aarde zond’ en droefenis 
laat ons dan in ’t duister held’re lichtjes zijn 
jij in uw klein hoekje en ik in ’t mijn 
 

 
* Zingen Midden in de winternacht  NL 486: 1, 2, 4 

(Baukje van Dijk)  
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2. Vrede was het overal,  
wilde dieren kwamen 
bij de schapen in de stal  
en zij speelden samen. 
Elke vogel zingt zijn lied, 
herders waarom speelt gij niet? 
Laat de citers slaan,  
blaas de fluiten aan, 
laat de bel, laat de trom,  
laat de beltrom horen: 
Christus is geboren! 

 
4. Zie, reeds staat de morgenster  
stralend in het duister, 
want de dag is niet meer ver,  
bode van de luister 
die ons weldra op zal gaan;  
herders blaas uw fluiten aan, 
laat de bel, bim-bam, l 
aat de trom, rom-rom, 
kere om, kere om,  
laat de beltrom horen: 
Christus is geboren! 

 
* Luisteren The little drummer boy 
 
* Gedicht  Teken van leven  Margreet Spoelstra 
 

Donker zijn soms mensendagen, 
als de onmacht hoop weerspreekt. 
Nergens sporen van een teken,  
dat de ban van wanhoop breekt. 
 
In de diepte het verlangen,  
om die stem weer te verstaan,  
aangeraakt, gewenkt te worden  
en opnieuw op weg te gaan. 
 
Uitgezworven, vastgelopen,  
vaag dat heimwee naar het licht. 
Speurend naar het kleinste teken,  
van een droom, een vergezicht … 
 
Uit het dode hout geboren,  
al aanwezig in de nacht,  
groeit een twijg de angst te boven, 
groene bron van levenskracht. 
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* Luisteren naar duozang Cantique de Noël  
 

Minuit, chrétiens, c’est l’heure solennelle 
Où l’Homme Dieu descendit jusqu’à nous 
Pour effacer la tache originelle 
Et de Son Père arrêter le courroux. 
Le monde entier tressaille d’espérance 
En cette nuit qui lui donne un Sauveur 
Peuple à genoux, attends ta délivrance! 
Noël! Noël! Voici le Redempteur! 
Noël! Noël! Voici le Redempteur! 
 
Le Redempteur a brise toute entrave: 
La terre est libre et le ciel est ouvert. 
Il voit un Frère ou n’était qu’un esclave, 
L’amour unit ceux qu’enchainaît le fer. 
Qui Lui dira notre reconnaissance? 
C’est pour nous tous qu’Il naît, 
Qu’Il souffre et meurt. 
Peuple debout, chante ta délivrance! 
Noël! Noël! Chantons le Redempteur! 
Noël! Noël! Chantons le Redempteur! 

 

Middernacht, christenen, het is het plechtige uur 
waarop God als Mens tot ons neerdaalde 
om de erfzonde uit te wissen 
en de verzoening van Zijn Vader te realiseren. 
De hele wereld siddert van hoop 
in deze nacht, die haar een Redder brengt. 
Mensen, kniel neer, zie je bevrijding tegemoet! 
Kerst! Kerst! Zie de Verlosser! 
Kerst! Kerst! Zie de Verlosser! 
 
De Verlosser heeft iedere belemmering verbroken: 
de aarde is bevrijd en de hemel is open. 
Hij ziet een broeder in hem die slechts een slaaf was, 
de liefde verbindt hen die door ijzer werden geketend. 
Wie zal Hem onze dankbaarheid betuigen? 
Het is voor ons dat Hij wordt geboren, 
dat Hij lijdt en sterft. 
Mensen, sta op, bezing je bevrijding! 
Kerst! Kerst! Laten we zingen over de Verlosser! 
Kerst! Kerst! Laten we zingen over de Verlosser! 

* Het verhaal van de 4 kaarsen  Marie Louise de Jong 
 
* Zingen Stille Nacht  mel. NL 483 

Nieuwe tekst van Cees Rutgers 
 

Stil is de nacht. Iedereen wacht 
op het licht, op de kracht 
die verdrijft de duisternis, 

en die groeien doet al wat er is, 
die verzoent en verzacht. 

Wonderlijk stil is de nacht. 
 

Kijk om je heen. Mensen bijeen 
zingen zacht: stille nacht. 

Wat onzegbaar is, wat je niet ziet, 
houdt zich schuil in dit goddelijk lied. 

Volg de stem van je hart, 
Zing door het nachtelijk zwart. 

 
 
 
 

 
*Collecte voor het jeugdwerk van onze gemeente 
 Ondertussen zang van Willem & Durkje Wouda, Baukje van Dijk, Nynke Smit, Hanna Bruin 
 
 Frohlocke, du Erde NAK 23 

(Afke Bruin) 
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1. Frohlocke, du Erde, und fürchte dich nicht! 
Dir ist ja erschienen ein himmlisches Licht. 
Viel heller es leuchtet als Sonne und Stern', 
wohl dem, der da kommet im Namen des Herrn! 
Frohlocke, o Erde, frohlocke o Welt, 
dein Heiland ist kommen, die Krippe ihn hält! 
Frohlocke, du Erde, und fürchte dich nicht. 
Dir ist ja erschienen ein himmlisches Licht. 
 
2. Wie ist er, der Reichste, geworden so arm! 
Wie schlug ihm vor Mitleid das Herze so warm, 
daß er sich gehüllet in Knechtesgestalt! 
Drum ewiges Loblied im Himmel erschallt. 
Frohlocke, o Erde, frohlocke o Welt, 
dein Heiland ist kommen, die Krippe ihn hält! 
Frohlocke, du Erde, und fürchte dich nicht. 
Dir ist ja erschienen ein himmlisches Licht. 
 
3. Verschwinden die Schatten des Todes einst ganz, 
dann schauet das Auge der Herrlichkeit Glanz, 
dann stimmen Erlöste, wie Engel so rein, 
ins ewige Loblied der Sel'gen mit ein. 
Frohlocke, o Erde, frohlocke o Welt, 
dein Heiland ist kommen, die Krippe ihn hält! 
Frohlocke, du Erde, und fürchte dich nicht. 
Dir ist ja erschienen ein himmlisches Licht. 
 

1. Verheug u, gij aarde en vrees nu niet meer; 
want u is verschenen het Licht van de Heer, 
dat glanst meer dan zonlicht en sterren tezaam! 
Welzalig is Hij, die nu komt in Gods naam. 
Verheug u, o aarde, gij wereld, wees blij. 
Dit Kind in de kribbe, uw Heiland is Hij! 
Verheug u, gij aarde en vrees nu niet meer, 
want u is verschenen het Licht van de Heer! 
 
2. Hoe is Hij, de rijkste, geworden zo arm. 
Hoe klopt, om ons lijden, Zijn harte zo warm, 
dat Hij zich gehuld heeft in dienaarsgewaad, 
Gij eng'len, bezing die barmhartige daad! 
Verheug u, gij aarde, gij wereld, wees blij. 
Dit Kind in de kribbe, uw Heiland is Hij! 
Verheug u, gij aarde en vrees nu niet meer, 
want u is verschenen het Licht van de Heer! 
 
3. Als eenmaal de schaduw des doods is gezwicht, 
dan zien wij voor eeuwig Gods heerlijk Licht 
en zingen verlosten, als engelen rein, 
der zaligen loflied – hoe schoon zal dat zijn! 
Verheug u gij aarde, gij wereld, wees blij. 
Dit Kind in de kribbe, uw Heiland is Hij! 
Verheug u, gij aarde en vrees nu niet meer, 
want u is verschenen het Licht van de Heer!  

* Lyts gebedsje fan Tetman door Leny Dijkstra-de Vries 
 
* Zingen Joy to the World 

(Petra van der Wal)  
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2. Joy to the Earth! The Saviour reigns  
Let men their songs employ  
While fields and floods, rocks, hills, and plains  
Repeat the sounding joy  
Repeat the sounding joy  
Repeat, repeat the sounding joy!  

 

3. He rules the world with truth and grace  
And makes the nations prove  
The glories of His righteousness  
And wonders of His love  
And wonders of His love  
And wonders, wonders, of His love! 

* Zegenbede  
 
* Slotlied  Ere zij God 

(Marie Louise de Jong) 
 

 
 

  
    Ere zij God     

 
    Ere zij God, ere zij God, in de hoge, in de hoge, in de hoge!      

Vrede op aarde, vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. 
Ere zij God in de hoge, ere zij God in de hoge! 

Vrede op aarde, vrede op aarde, 
Vrede op aarde, vrede op aarde, 

In de mensen, in de mensen een welbehagen. 
In de mensen een welbehagen, een welbehagen. 

Ere zij God, ere zij God, in de hoge, in de hoge, in de hoge! 
  Vrede op aarde, vrede op aarde, in de mensen een welbehagen.  

 
    Amen, amen.     

 
 


 

 
We doven de kaars en nemen in ons binnenste het licht met ons mee naar huis. 

 
* * * *** * * *  
Mededelingen 

 
Kerstviering op 25 december om 10.00 uur o.l.v. Wilma Tiemersma en Tjitske Hiemstra 
 
Als u via een bank-app aan de collecte wilt bijdragen, dan kan dat met deze QR-code:  
De diensten worden op video opgenomen en zijn via de website van de gemeente, 
onder het menu ‘Archief Vieringen’ tot de daaropvolgende zondag te bekijken. 
 www.doopsgezindenleeuwarden.nl 
 
Mededelingen voor de liturgie graag uiterlijk donderdag 12.00 uur e-mailen naar: hannabruin@kpnmail.nl en nynke.smit@outlook.com 
Bovenstaande mededelingen vindt u ook op www.doopsgezindenleeuwarden.nl 
Liederen (NL/FNL) overgenomen uit Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk Lieteboek – sjonge en bidde thús en yn tsjerke 
Liederen (GZ) overgenomen uit Geroepen om te zingen 
Liederen (NAK) overgenomen uit de liedbundel van de Nieuw-Apostolische Kerk 

mailto:hannabruin@kpnmail.nl

