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Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden 
25 december 2024 

Voorganger: Wilma Tiemersma en Tjitske Hiemstra 
Organist/pianist: Simon Bouma  
Trompet: Renee van der Veen 

Thema: Lichtend Spoor 
 
* Muziek Eine kleine Weinachtmusik 
 
* Mededelingen en aansteken van de kaars  
 
* Bemoediging en groet 
 
* Zingen Komt allen tezamen NL 477: 1,2,4   
 
* Gebed 
 
* Gedicht  In de harten van de mensen Marijke de Bruijne 
 
* Zingen Wat al eeuwen is verteld melodie NL 486  
  (Midden in de winternacht) 
 
* Bijbellezing Lucas 2: 1-7  
 
* Zingen In de stilte van de tijd melodie NL 481  
  (Hoor de eng’len zingen d’ eer)

* Bijbellezing Lucas 2: 8-20 
  
* Zingen Ik wandel in gedachten NL 480: 1 en 4 
 
* Overdenking 
 
* Muziek David of the White Rock 
 
* Open ruimte met welkom aan zr. Renske Wytske Brunner 
 
* Vioolspel Silke Kolfschoten:  ‘Thaïs – Meditation’ van Jules Massenet  

 
* Voorbeden / gebed, stilte en aansluitend: 
*Zingen   Stille Macht   melodie NL 483 
  (Stille nacht) 

* Collecte voor ADS kerstcollecten voor projecten SDWW 
Doopsgezind Wereldwerk is een stichting voor solidariteit en vrede. Zij wil dat bereiken door een 
duurzame ontwikkeling en zorgvuldig gebruik van alles wat ons op deze aardegegeven is. Dit doet de 
Stichting door het opzetten van en meewerken aan ontwikkelings-en vredesprojecten wereldwijd, op 
basis van gelijkwaardigheid en wederkerigheid. 
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We luisteren naar        He shall feed his flock 
 
 
* Slotlied Eer zij God in onze dagen NL 487: 1 en 2 (Frysk)  
 
* Zegenbede  
 

Hear, wy freegje no, Jo seine op ús wei 
Hear, wy freegje Jo, wês mei ús eltse dei (2x) 

Amen 
 

We doven de kaars en nemen in ons binnenste het licht met ons mee naar huis. 
 

* Muziek Es is ein Ros entsprungen 
 
 
 

* * * *** * * *  
Mededelingen 

 
Zondag 29 december is er geen dienst in de vermaning. 
 
Dinsdag 31 december Oudejaarsdienst om 17.00 uur. Voorganger is zr. Hanna Bruin. 
 
Op zondag 19 januari 2025 vieren we gezamenlĳk (als Drentse, Friese en Groningse doopsgezinden) de 
Wereldbroederschapsdag in de Lawei in Drachten. Het thema van deze vierdag is ‘de moed om lief te 
hebben’. ´s Ochtends is er een gezamenlĳke viering en lezing van Henk Stenvers over 500 jaar 
doperdom/betekenis voor 2025. ’s Middags zĳn er diverse workshops: 
- zangworkshop met Simon Bouma 

- 500 jaar doperdom dialoog 

- Groene Kerk met Theo Mulder uit Kollumerzwaag 

- (kunst)historische wandeling door Drachten 

- Workshop kindertheater voor kinderen en volwassenen 

 Er is de hele dag  kinderopvang en een kinderprogramma. 

Kosten: 15 euro voor deze hele dag incl. koffie thee en rijk gesorteerde vegetarische lunch! 

Organisatie: Roelof Akse, Ietsje de Boer, Tjitske Hiemstra, Jehannes Regnerus, Hanna Bruin en Baukje van Dijk 

U kunt zich nog tot en met 12 januari opgeven. Zie januari-editie van de Onderweg. 

 
Als u via een bank-app aan de collecte wilt bijdragen, dan kan dat met deze QR-code:  
 
 
De diensten worden op video opgenomen en zijn via de website van de gemeente, 
onder het menu ‘Archief Vieringen’ tot de daaropvolgende zondag te bekijken.  
 www.doopsgezindenleeuwarden.nl 
 
 
Mededelingen voor de liturgie graag uiterlijk donderdag 12.00 uur e-mailen naar: hannabruin@kpnmail.nl en nynke.smit@outlook.com 
Bovenstaande mededelingen vindt u ook op www.doopsgezindenleeuwarden.nl 
Liederen (NL/FNL) overgenomen uit Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk / Lieteboek – sjonge en bidde thús en yn tsjerke 
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